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VOOR DE DIENST 
 

Orgelspel 
 

Zingen: Lied 619 

(1 allen, 2 mannen, 3 en 4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen) 
 
 

Lof zij God in de hoogste troon, 
lof zij zijn eengeboren Zoon, 

die voor ons droeg der zonde loon. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Des morgens op de derde dag, 
toen voor het graf de steen nog lag, 

verrees de Heer op Gods gezag. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

De engel sprak: Houdt moed, vreest niet, 
ik ken de bron van uw verdriet: 

gij zoekt uw Heer, Hij is hier niet. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

Hij is verrezen en Hij leeft. 
De dood heeft voor het eerst gebeefd. 

Komt, ziet waar Hij gelegen heeft. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

Nu bidden wij U, Zoon van God, 

omdat Gij opstond uit de dood, 
geef ons nu uw genade groot, 

halleluja, halleluja, halleluja! 
 

opdat wij, vrolijk en bevrijd, 

lofzingen in der eeuwigheid 
uw lieve naam gebenedijd. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 
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VOORBEREIDING 
 

Welkom 
 

Stilte voor persoonlijke ontmoeting 

 
Creative: Opgestaan (Sela) 

 

Toen Hij alles had volbracht 
stierf Gods Zoon; de dag werd nacht. 

De onschuldige droeg schuld. 
Onze hoop in dood gehuld. 

 

Maar de dood hield hem niet vast; 
Hij kwam levend uit het graf. 

Christus heeft het laatste woord; 
het wordt overal gehoord: 

 

Refrein 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

Hij leeft, mijn Jezus leeft. 

 
Halleluja, Hij verrees, 

die de macht van zonde breekt. 

Zeg het voort: de liefde wint!  
Heel de kerk van Christus zingt: 

 
Refrein 

 

Door zijn leven, leven wij. 
Er is hoop, de weg is vrij. 

Niets staat tussen God en ons, 
omdat Jezus overwon! 

 

Refrein 
 

we gaan staan 
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Bemoediging  
v.: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

       die hemel en aarde gemaakt heeft 
a.: die ons liefheeft! Sterker dan de dood is zijn liefde 

v.:  Het licht van Gods ogen gaat over ons op 

a.:  Zijn aanwezigheid is als een nieuwe dag 
 

v.:  De Heer is waarlijk opgestaan! 

a.:  De Heer is waarlijk opgestaan! 
 

 
Aanvangslied: Daar juicht een toon (Evang. Liedbundel 122) 

 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans’ Jeruzalem; 

een heerlijk morgen licht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 

 

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,  
Hij overwon, die sterke Held, 

Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 

Wie in ’t geloof op Jezus ziet, 

die vreest voor dood en duivel niet. 
 

Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven, door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 
 

 
we gaan zitten 

 

 
Over de dienst 
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Gebed om ontferming  
 

… zo bidden en zingen wij: (Lied 299d)  

 
 

v.: … door Jezus Christus onze Heer. 
g.: Amen. 

 
 

Loflied: 630 Sta op een morgen ongedacht 
 

Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 

een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 

uit alle wond’ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 

 

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 

kom uit het graf dat u omsluit, 

kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 

de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

 

Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, alles roemt 
Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
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Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van 't graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, 
werp af uw boze dromen. 

Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

 

 
ROND HET WOORD 

 
Doe het boek maar open (via youtube) 

 

Doe het boek maar open 
want dat boek gaat over God. 

Over mensen met hun vragen, 
hun geloof en hun verdriet. 

Over zoveel mooie dagen, 

hun geluk en hoogste lied. 
‘t Is een boek voor heel je leven, 

stap voor stap ga je op reis. 
En geniet van de verhalen, 

want zo word je langzaam wijs. 

 
Gesprek met de kinderen 

 

Lied (met Creative): De steen is weg (Rikkert Zuiderveld) 
 

Een steen op het graf 
die kan er niet af 

Iedereen treurt                                                                  

Iedereen treurt 
Maar kijk ‘s wat er is gebeurd                                                       

Kijk ’s wat er is gebeurd 
 

De steen is weg                                                                         

De steen is weg 
Mijn hart is vrij                                                                       

Mijn hart is vrij 

Ik voel me nieuw                                                                       
Ik voel me nieuw 

God is bij mij                                                                           
God is bij mij 
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Want Jezus leeft 
en de steen is weg weg 

Helemaal weg 
 

Een steen op mijn hart 

zo zwaar en zo zwart 
Het komt nooit meer goed.                                                        

Het komt nooit meer goed  

Maar kijk ‘es hier wat Jezus doet                                             
Maar kijk ‘es hier wat Jezus doet 

 
De steen is weg                                                                        

De steen is weg 

Mijn hart is vrij                                                                       
Mijn hart is vrij 

Ik voel me nieuw                                                                       
Ik voel me nieuw 

God is bij mij                                                                           

God is bij mij 
 

Want Jezus leeft 
en de steen is weg weg 

Helemaal weg 

Foetsie 
 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 
 

Gebed van de zondag 
 

Lezing: Deuteronomium 30: 19 en 20 
 

19Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de 
keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het 

leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20door 

de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem 
toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat 

hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft 
beloofd.’ 
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Zingen: Lied 128 (uit: Geroepen om te zingen), vers 1 en 3 
(Melodie: lied 601) 

 
Woord dat ons oproept om te leven, 

woord van de Heer, dat leven geeft. 

Licht dat aan ieder is gegeven 
die in het spoor van Jezus leeft. 

Dat woord wil licht zijn op de wegen 

die mensen gaan – hun leven lang. 
Dat woord komt telkens ons weer tegen, 

houdt ons geloven aan de gang. 
 

Woord dat ons oproept echt te leven, 

woord van de Heer, dat leven is. 
Veelkleurig licht, wil ons omgeven, 

dan krijgt ons leven beter zicht. 
Veelstemmig woord, wij willen horen 

wat U ons nu te zeggen heeft. 

Laat ons opnieuw worden geboren, 
opdat een ieder van ons leeft. 

 
 

Lezing: Marcus 16: 1-8 
 

1Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de 

moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te 
balsemen. 2Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in 

de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden tegen 

elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf 
wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was 

weggerold; het was een heel grote steen. 5Toen ze het graf 
binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman 

zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet 

bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is 
opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij 

was neergelegd. 7Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen 

Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, 
zoals hij jullie heeft gezegd.”’ 

8Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze 
waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken 

dat ze tegen niemand iets zeiden. 
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Zingen: Lied 624 
 

Christus, onze Heer', verrees, 
halleluja! 

Heil'ge dag na angst en vrees, 

halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 

halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

halleluja! 

 
Prijst nu Christus in ons lied, 

halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 

halleluja, 

die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 

dat Hij zondaars 't leven gaf, 
halleluja! 

 

Maar Zijn lijden en Zijn strijd, 
halleluja, 

heeft verzoening ons bereid, 

halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer', 

halleluja! 
Eng'len juub'len Hem ter eer, 

halleluja! 

 
Overdenking 

 
Orgelspel over Lied 618: 6 Wij zijn hier op het hoge feest  

(G. Ph. Telemann) … met grote vreugd tezamen ... 
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Zingen: Lied 608: 1 en 3 
 

De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 

vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 

de rotsen gaan open. 

Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen, 

dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken. 

de steppe zal bloeien. 

de steppe zal lachen en juichen. 
 

De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven 

dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open  

hemel en aarde en afgrond. 

En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 

en lachen en juichen en leven. 

 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Pastorale mededelingen 

 
Dank- en voorbeden 

v.: ….zo bidden en zingen wij:  

 
 

Stil gebed en Onze Vader 
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Inzameling van de gaven, bestemd voor de ZWO 
tijdens de collectie zingt Creative: Leer mij geven (Sela) 

 
Laat mij een vredestichter zijn 

waar de onrust heerst. 

Laat mij een liefdebrenger zijn 
waar de haat regeert. 

  

Leer mij vergeven, leer mij troosten; 
vol van uw Geest, uw koninkrijk. 

Leer mij verliezen, leer mij geven; 
geven uit liefde, dat maakt rijk. 

  

Laat mij een waarheidspreker zijn 
waar de leugen is. 

Laat mij een samenbinder zijn 
waar verdeeldheid is. 

 

 
Lied 634: vers 1 uit ELB, vers 2 uit NLB 
 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 

heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Zegen  
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Na de zegen zingt Creative: Glorie aan God (Sela) 
 

Glorie aan God (4x) 
 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 

Hij 's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

 
Glorie aan God (4x) 

 
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 

Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! 

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 
Hij 's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 

  
Jezus is Heer, Redder en Heer! 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 

Glorie aan God (4x) 
 

Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 

Heilig en vrij, alle tranen voorbij. 

Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 
 

Waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 
 

Glorie aan God (4x) 

 
Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor onderhoud 

gebouwen 
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